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Onderscheiding voor 
‘Mozart van de rockopera’s’
Weinig mensen weten dat in 
Oudemolen een wereldberoemde 
componist en muzikant woont. Sinds 
afgelopen vrijdag is de 65-jarige Arjen 
Lucassen ook nog eens Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij 
ontving deze hoge onderscheiding 
voor zijn exceptionele verdiensten op 
het gebied van progressieve rock- en 
metal-muziek.

Het is ongeveer vijf jaar geleden dat Arjen 
neerstreek in de voormalige hervormde 
christelijke school van Oudemolen. 
Hij zocht daar vooral rust, ruimte en 
inspiratie. De muzikant leidt graag een 
teruggetrokken leven. Arjen heeft zijn 
woning in Oudemolen ingericht als een 
volwaardige muziekstudio, die hij in 
interviews liefkozend zijn ‘spaceship’ 
noemt. Hierdoor kan hij volledig 
zelfstandig en ongestoord aan zijn muziek 
werken.

Carrière in de muziek
Arjen werd op 3 april 1960 geboren in 
Den Haag. Hoewel hij goed kon studeren, 
besloot hij na de middelbare school 
een carrière in de muziek na te jagen.  
Hij was vooral geïnspireerd door The 
Beatles, T-Rex, Alice Cooper, The Sweet 
en David Bowie. Na het beluisteren van 
het gitaarspel van Ritchie Blackmore van 
Deep Purple, besloot Arjen om gitaar te 

leren spelen. Vervolgens speelde hij tot 
1980 in verschillende bandjes.
Daarna was hij vier jaar lang gitarist in 
Bodine en maakte hij twee albums met de 
band. Vervolgens stapte Arjen over naar 
Vengeance, waar hij zich kon ontwikkelen 
als componist. In 1992 verliet Arjen de 
band, omdat hij een andere richting uit 
wilde dan de andere bandleden. Vanaf 

dat moment koos de muzikant te werken 
aan zijn eigen muziek, zonder bemoeienis 
en concessies aan bandleden. Hij mocht 
van een platenmaatschappij een album 
opnemen. Het werd een mengelmoes van 
stijlen en flopte. Op dit album bespeelde 
Arjen bijna alle instrumenten.

Lees verder op pagina 3

Arjen Lucassen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Arjen Lucassen samen met burgemeester Aart-Jan Moerkerke, die hem de koninklijke 
onderscheiding uitreikte. Foto: Gemeente Moerdijk
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Agenda

Ter intro
De verbinding

Sinds 20 januari toen de nieuwe 
president van Amerika aan de macht 
kwam, is er behoorlijk veel veranderd 
in de wereld. Door allerlei ‘vreemde’ 
beslissingen, zie bijvoorbeeld de 
importheffingen, die de andere dag 
weer compleet anders kunnen zijn, is 
er weinig stabiliteit in de wereld. Maar 
zoals de beste Nederlandse voetballer 
ooit heeft gezegd ‘Elk voordeel heb 
z’n nadeel’. En zo is het in deze ook. 
Want hierdoor zien we in Europa en 
Nederland meer onderlinge verbinding 
ontstaan.

Dit werd de afgelopen weken 
geïllustreerd  met de viering van de 
Passion, de uitvaart van de Paus (waar 
allerlei wereldleiders op de 1e rij zaten) 
en helemaal met Koningsdag. In vele 
dorpen, steden en op festivals werd 
dit uitbundig en bijna altijd zonder 
ongeregeldheden gevierd. Prachtig 
om te zien hoe het Koninklijk huis 
Koningsdag vierde in Doetinchem. 
Waarbij onze Koning ook refereerde aan 
verbinding van de samenleving. Want 
we hebben het nog steeds heel erg goed 
in Nederland.

Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met 
mijn lagere schooltijd, toen gingen er 3 
of 4 uit mijn klas 1 x per jaar op vakantie 
naar Spanje. En wij hadden 1 auto 
voor de deur staan. Het zal niet voor 

iedereen gelden, maar tel maar eens 
op hoe vaak (en ver) er nu op vakantie 
wordt gegaan. We zouden best wel eens 
bewuster mogen genieten hoe goed we 
het hebben.

Bovendien heb ik in mijn 55 (nog wel) 
jaar in vrede in Nederland kunnen leven. 
Dat wij geen oorlog in ons land hebben 
meegemaakt is niet vanzelfsprekend. 

Dus laten wij ons ook op 4 en 5 mei 
daar eens goed bij stil staan. Het zou 
mooi zijn als op beide dagen bij zoveel 
mogelijk huizen de Nederlandse vlag 
buiten komt te hangen. Een mooi teken 
van herinnering, dankbaarheid en 
verbinding.

Leon de Haas

3 mei 2025 
Individuele Viswedstrijd 

Jeugd ‘t Schietertje, 9.15 
uur, Prinses Christinastraat

4 mei 2025
Dodenherdenking

5 mei 2025
Bevrijdingsdag

7 mei 2025 
IDO en Digi-Taalhuis 

spreekuur, 8.30 tot 10.00 uur, 
Basisschool de Fijne Aarde

Plaatcake aardbeien met witte chocolade 
per stuk € 1,59

SMULTOPPERSSMULTOPPERS
 Van woensdag 30 april t/m zaterdag 3 mei

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487
www.bakkerijsonneveld.nl 

Brosse of zachte eierkoeken 5 stuks € 1,99
+ 7 spaarpunten cadeau

www.uitvaartleeuw.nl
0168-462230

- persoonlijk, betrokken en ervaren
- alle facetten in eigen beheer
- Rouwcentrum Leeuw Zevenbergen  
  of mortuarium Fijnaart.
- ook thuisopbaring mogelijk
- online kostenmeter

Omdat het leven soms 
even stil staat...

Wilhelminastraat 64A, Fĳnaart 
Vestkant 2, Klundert

06 23 42 79 30
www.omzienuitvaart.nl

Afscheid nemen in alle rust
Zorgzaam
Eigentĳds
Met aandacht, tĳd en rust
Rouwhuiskamer met eigen sleutel
voor nabestaanden

Janita, Lonneke en Daphne

info@carlveeketweewielers.nl

www.carlveeketweewielers.nl

0165 32 60 72
Voor onderhoud en reparatie
van uw fiets.

*Gratis haal en breng service.
*Informeer naar onze voorwaarden.

Maak gebruik van onze
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Ayreon
Geïnspireerd door albums als 
Jesus Christ Superstar, War 
of the Worlds, Tommy van 
The Who en The Wall van Pink 
Floyd, besloot Arjen muziek te 
gaan maken die niet binnen 
één genre past. Hij wilde 
een album maken zonder 
compromissen, puur vanuit 
zijn hart. Dat werd Ayreon 
– The Final Experiment. Het 
album was meteen een succes. 
Ayreon groeide uit tot zijn 
grootste en meest ambitieuze 
project, waarmee hij 
wereldberoemd werd. In totaal 
heeft Arjen tien Ayreon-albums 
uitgebracht. Zij bevatten 
complexe verhaallijnen, 
uitgevoerd door de crème de 
la crème van de internationale 
rock- en metal-scène. De 
muziek is een mengeling 
van rock, metal met folk, 
elektronische, experimenteel 
en klassieke muziekinvloeden. 
“Arjen maakt vernieuwende en 
meeslepende muziek vanuit 
een unieke artistieke visie, 
waardoor hij wereldwijd grote 
bekendheid geniet”, meldt 

de gemeente Moerdijk. “Hij 
bouwt bruggen tussen diverse 
muziekgenres. Arjen verzint 
en componeert alles zelf en 
speelt dit eerst zelf in. Daarna 
vraagt hij de beste muzikanten 
en zangers/zangeressen van 
over de hele wereld om de 
partijen in te spelen en te 
zingen. Internationaal staat 
zijn muziek op eenzame 
hoogte binnen de rock- en 
metal-muziek en wordt hij 
gezien als de ‘Mozart van 
de rockopera’s’. Hij is een 
absolute voorloper in dit genre 
en een grote inspiratiebron 
voor talloze bands in binnen- 
en buitenland.”

Honderdduizenden fans
Sinds begin deze eeuw 
werkt Arjen ook aan diverse 
zijprojecten, waarbij de 
muzikant zich steeds op één 
specifieke stijl richt. Zo bracht 
hij muziek uit onder de naam 
Ambeon, GuiltMachine, The 
Gentle Storm, Supersonic 
Revolution en Plan Nine. 
Recentelijk verschenen er twee 
soloalbums onder zijn eigen 
naam. In 2017 stond hij op 
nummer 1 in de Nederlandse 

albumlijst. Arjen heeft 
wereldwijd honderdduizenden 
fans. In 2002 trad hij voor het 
eerst met veel gastmuzikanten 
op in België, daarna in 2015 
in Rotterdam en in 2017, 2019 
en 2023 in Tilburg. Daarbij 
voerde hij zijn albums live 
uit. In 2023 bestond het 
programma uit vijf shows 
in drie dagen met 15.000 
bezoekers uit 64 landen. De 
shows waren binnen een 
minuut uitverkocht. Fans zien 
het als een soort bedevaart om 
naar een concert te komen. 
Dit is zeer uniek voor een 
Nederlandse muzikant. De 
gemeente Tilburg heeft zelfs 
een speciaal nevenprogramma 
ontwikkeld voor alle Ayreon-
fans die de stad bezoeken. 
Gesteld wordt dat de muziek 
van Arjen een exportproduct 
is voor Nederlandse (rock)
muziek. Hij geeft nog 
onbekende talenten ook 
ruimschoots de gelegenheid 
om mee te werken aan 
zijn albums, waardoor zij 
door kunnen groeien tot 
internationale beroemdheden. 

Jan Willem van Bodegom

Dodenherdenking 4 
mei 2025
Op 4 mei herdenken wij allen 
de burgers en militairen die 
in Nederland of waar ook 
ter wereld zijn omgekomen, 
sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, 
in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties.

Op 4 mei staan we stil, zijn 
we stil en denken we aan alle 
slachtoffers die hun leven 
lieten voor onze vrijheid.
Om 19:00 uur begint de 
herdenkingsbijeenkomst 
in De Ontmoetingskerk in 
Fijnaart waarbij we u van harte 
uitnodigen om aanwezig te 
zijn. Een muzikale bijdrage 
tijdens deze herdenking wordt 

geleverd door Jacqueline de 
Regt.

Om 19:25 uur vertrekt 
de stille tocht naar het 
oorlogsmonument bij de 
Katholieke begraafplaats aan 
de Molenstraat, we hopen 
onder begeleiding van DUO, 
muziekvereniging Oranjevaan, 
muziekvereniging De Unie 
en Drum- en showband 
Heijningen.

Daar luisteren we naar de Last 
Post, zijn we stil, zingen we het 
Wilhelmus en volgt het leggen 
van de kransen en bloemen.
Na afloop is er een kopje koffie 
of thee in de Jacobushof.

We hopen op uw komst en op 
de komst van de kinderen uit 
ons dorp. 

Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar 
en niet vanzelfsprekend. Hier 
kunnen we niet zomaar aan 
voorbijgaan want  

Vrijheid geef je door van 
generatie op generatie!
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Wijkavonden van de PKN 
groot succes!

Verbindende kracht, ook buiten de zondagse kerkdiensten om

In de maanden maart 
en april waren er 4 
wijkavonden en 1 middag, 
georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente 
van Fijnaart, Heijningen 
en Standdaarbuiten. De 
bijeenkomsten voor de 
gemeenteleden, die 1x per 
2 jaar gehouden worden, 
waren zeer in trek gezien 
de grote opkomst en de 
betrokkenheid van de 
aanwezigen.

Allereerst werd iedereen 
gastvrij ontvangen met een 
heerlijke kop koffie of thee 
en een lekkere plak cake. Na 
een korte inleiding werden 
de aanwezigen onder de 
bezielende leiding van ds. 
Ruben Schep, met het thema 
“Als nieuw”, flink aan het werk 
gezet, want ‘nieuw’ komt niet 
vanzelf, zo blijkt.

Elke bijeenkomst bracht zijn 
eigen inzichten en bleek een 
mix van luchtige en serieuze 
momenten. Ds. Scheps 
humor was een belangrijke 
troef; af en toe een grapje op 
het juiste moment zorgde 
ervoor dat de gesprekken 
ontspannen en toegankelijk 
bleven. De bijeenkomsten 
waren trouwens allesbehalve 
saai. Tussendoor werden er 
liederen gezongen en met 
zijn enthousiasme wist ds. 

Schep iedereen te boeien en 
leerden we elkaar opnieuw 
kennen. We doken dieper 
in onze geloofsreis en lieten 
ons inspireren door het frisse 
thema.
“Als nieuw”, zo bleek, is 
eigenlijk een constant 
proces in het geloofsleven. 
Het betekent niet alleen 
vernieuwen, maar ook 
herontdekken en zelfs 
afstoffen van wat vergeten 
in een hoekje lag. “Als 
nieuw” ging niet alleen over 
verandering maar ook over 
verbinding. 

En hoewel de heerlijke 
cakes, door gemeenteleden 

zelf gebakken, moeilijk te 
overtreffen waren, denken we 
dat het échte recept voor het 
succes van deze avonden zit in 
de warmte en betrokkenheid 
van de gemeenschap.

Er werd gelachen, 
gediscussieerd en soms 
diep nagedacht en er waren 
meerdere ‘aha-momenten’. De 
variatie in werkvormen hield 
iedereen scherp; van creatieve 
opdrachten tot serieuze 
gesprekken. Soms voelde 
het alsof we een spirituele 
work-out deden, maar dan 
zonder spierpijn de volgende 
ochtend.En natuurlijk sloot ds. 
Schep elke avond af met een 

knipoog en een bemoedigend 
woord, waarna de avond 
die gekenmerkt werd door 
gezelligheid en samenzijn, 
besloten met een afsluitend 
hapje en drankje. 

Met een tevreden gevoel 
keerden we huiswaarts en wat 
we in íeder geval meenamen, 
was wel het besef dat nieuwe 
inzichten en verbindingen 
altijd de moeite waard zijn om 
in te investeren. 

Over twee jaar hopen we weer 
op een serie wijkavonden met 
weer (ver)nieuwe(nde) ideeën.

Namens PKN, Nettie Bom

De wijkavonden waren een groot succes en de opkomst was groot!

•
• 
• 
• 
• 
•
• 
• 
• 
• 
• 

Rollz
Rehasense

Vermeiren

e-Ability

Kymco Afi kim
Rollz

Livorno Salotti

Excel Mobility
Excel Mobility Topro
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De Fendert Zingt: 20e editie in 
het Groen!

Feestelijke jubileumeditie van Vocalink Festival Zuid op 10 mei

Op zaterdag 10 mei 2025 
barst in Theater De Borgh 
in Zevenbergen opnieuw 
het zangfeest De Fendert 
Zingt los. Deze editie is 
extra feestelijk, want het 
is alweer de twintigste 
keer dat Vocalink Festival 
Zuid wordt georganiseerd. 
Ondanks dat het festival 
al 22 jaar bestaat, viel de 
viering van het jubileum 
door de pandemie twee keer 
in het water. Reden te meer 
om er dit jaar een bijzondere 
dag van te maken!

Het thema van deze editie 
is ‘GROEN’, waarmee 
duurzaamheid, natuur, schone 
lucht en water centraal staan. 
Koren en vocal groups mogen 
dit thema op geheel eigen 
wijze invullen. Denk aan 
repertoire over de aarde, het 
klimaat of zelfs de kleur groen, 
alles mag. Hoewel deelname 
aan het thema niet verplicht 
is, maken groepen die het 
thema creatief verwerken 
kans op de enige prijs die het 
festival kent: de Themaprijs.

Wat De Fendert Zingt uniek 

maakt, is dat het géén 
competitie is. Er zijn geen 
ranglijsten, geen punten en 
geen jury. In plaats daarvan 
werkt het festival met 
professionele vocal coaches 
die direct na elk optreden 
live feedback geven aan de 
deelnemers. 

Deze aanpak zorgt voor een 
leerzame en inspirerende 
dag, waarbij het draait om 
groei, samenzang en muzikale 

uitwisseling. Het festival is 
dan ook een ontmoetingsplek 
voor koren uit de regio én 
daarbuiten. Ook het publiek 
komt ruimschoots aan zijn 
trekken: bezoekers kunnen 
de hele middag genieten van 
een gevarieerd programma 
vol optredens van koren en 
vocal groups in uiteenlopende 
stijlen. Het festival duurt van 
12:30 tot circa 18:30 uur.

Toegangskaarten zijn nu te 

bestellen via de website van 
De Fendert Zingt. Kaarten 
kosten €15 voor volwassenen, 
€10 voor groepen vanaf 10 
personen en slechts €5 voor 
kinderen tot en met 12 jaar. 
Kaarten kunnen tot zaterdag 
10 mei 15:00 uur online besteld 
worden; daarna zijn ze alleen 
nog aan de zaal verkrijgbaar 
(let op: daar kan alleen gepind 
worden).

Merel Vermunt

Michael Gornig

Tis nie háánders..

Mijn kinders praote íílemaol 
gin Fenderts meer, hasse 
hop bezoek zijn danist net 
hofter méése haon taofel 
zitte huittut Gooi, zo hoorter 
hachteruit de keel gepraot. 

Daor motte we mee leve 
Janus, dás de tijdgeest, 
tegenwoordig zitte de méése 
hoveral en ebbe daor dur 
werk. 

Dá weettik hok wel oor, 

maorrik vinnut toch jammer 
dáhut Fenderts, has dásso 
deurgao, iilemaol weggao. 

‘t Fenderts vinnnik trouwes 
nieso mooi van kláánk has dá 
taoltje dáse voorbij de keen 
hen de Merk praote, dá móje 
toch toegeve Janus. Dá káánk 
dan weer nie begrijpe héé, 
oe jij zo hover hôôs dialect 
hoordiil, tis toch hiets van 
hôôsself, dá magge we bestin 
here ouwe.

Je denkin drôômbiilden, 
wáánt oe je tok wen of keer, 
ut Fenderts dialect gao 
voorbij dákan je nie tege 
ouwe. Kweet zeker dá jij, 
hok has hik noem maor wá, 

hopput gemiintehuis ben dá 
jij hok háánders gao praote 
dan wá je nou doe. 

Nou jao, dás toch wá 
háánders Jan, dan ben je nie 
honder je heige volk. 

Jao jao, daor mok toch 
hevenom lachen, dá heigen 
volk van jou die de Fendertse 
taol nog gebruike dá zijn 
méése van hôôze leeftijd, je 
zéégut zelf tochal dá je heige 
kinders uttal ebbe hafgeleerd 
en trouwes, je kennuttok nie 
maoke hom Fenderts te gaon 
praote tege hiemáánd die 
vanuit hun ver buiteláánd 
naorrier zijn gekomme, 
die ebbe hal genog moeite 

ut ABN honder de knie te 
krijgehé wáánt das nie 
makkelijk haon te lerenoor. 

Jao maor Janus, uttoor 
ze iero wel iil herreg 
makkelijk gemaokt, hassun 
Nederláánder merk hastur 
hiemáánd moeite ep 
hommuit zun woorde te 
komme dan gaotie gelijk 
hover inténgels. 

Nou jao, waor maokkik me 
heige hok drukkom, hover 
dertig jaor praote we ommers 
hallemaol Hengels. Hik 
déénk dáje daor gelijk hinnep 
Janus.

Piet Roks
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Foto’s: Jan Gorter



7

Koningsdag 2025
De dag begon al meteen 
met een heerlijk zonnetje. 
De opbouwers waren vroeg 
aanwezig waardoor we vlot 
hebben kunnen opbouwen, 
chapeau!  

Niet Koning Leeuw maar 
Hootie de Wasbeer opende de 
versierde-fietsentocht. Jort, 
Kyano en Joey hebben voor 
ons hun skelter omgebouwd 
tot een muziekwagen, 
toppers! 
Volgend jaar gaan we dit 
onderdeel anders uitvoeren 
zodat de senioren in het 
Fendertshof het ook echt 
meekrijgen, dit willen ze zo 
graag!

De meest prachtige creaties 
zijn voorbij gekomen en 
werden beloond met een 
kadootje.

Hierna werd de aubade 
gestart. Een bijzonder 
jaar want wij mochten de 
burgermeester ontvangen. 
Arjen Lucassen uit Oudemolen 
is benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse 
Leeuw vanwege zijn 
exceptionele verdiensten op 
het terrein van de progressieve 
rock en metal muziek.
Wij feliciteren hem!

De burgermeester sloot de 
aubade af, samen met Adriaan 
Verhagen. De burgermeester 
werd opgehaald door 
de organisatie van de 
Oranjeloop en samen met 
Koning Leeuw liepen zij de 
Oranjeloop tegemoet. Door 
onze danseressen werd de 
loop feestelijk geopend. 
Maar liefst 260 deelnemers 
hebben zichzelf uiteindelijk 
aangemeld. 

Trotste familieleden aan 
de kant, kinderen die stuk 
voor stuk werden binnen 
gehaald als kampioenen en 
volwassenen die een nieuw 
PR gezet hebben. Een groot 
succes!

De rest van de dag hoefden 
de kinderen zich ook niet te 
vervelen. Met je spelletjeskaart 
rondlopen om een masker te 
maken, touwtje te trekken, 
limonade te schuiven of mee te 
doen met de circusworkshop.  

Richting de kerk kon je naar 
de vrijmarkt, wat zag dat er 
gezellig uit. In en rondom 
de kerk waren er ook allerlei 
activiteiten te doen, er waren 
continu mensen gedurende de 
dag. 

De FIETSSWEEPER was een 
groot succes. De kinderen 
hebben hier erg leuk met 
elkaar op gespeeld. Het 
nieuwe opblaasspeelpark voor 
de kleintjes viel ook goed in de 
smaak.  

De kinderochtend werd 
afgesloten met de minidisco 
onder begeleiding van dj 
Willem. 

Bailaremos nam de 
danspassen over en gaf een 
leuke workshop waarbij het 
publiek heeft ervaren hoe je 
kunt dansen op verschillende 

muziekgenres. 

Het pannenkoekenuurtje 
is inmiddels niet meer weg 
te denken en zowel de 
volwassenen als kinderen 
konden heerlijk wat komen 
eten tijdens deze gratis lunch. 

George Peters heeft het 
publiek opgewarmd met 
gezellige Nederlandse 
meezingers.
Toen was het tijd voor 
de MASKED SINGERS. 
Wat een opkomst en wat 
een gezelligheid. Weken 
geheimhouding van de 
artiesten zorgden voor 
gedeelde lol en spanning 
onder elkaar. Zoals ieder jaar 
deed het publiek fanatiek mee. 
Lady de hond was Ellen 
Boelhouwers, Jarno de 
Neushoorn was Arno van 
Gent en familie van Hoof sloot 
als familie Eland. Dit gaan 
we zeker volgend jaar weer 
regelen! 

Een dag waar we alles even 
konden vergeten, samen 
lachen, samen meezingen met 
de nummers van de Mannen 

van de straat. Wat waren en 
wat zijn ze GEWELDIG! 
Feesten zit in ons bloed, 
gezelligheid ook. 

Complimenten aan de 
vrijwilligers, kei- en keihard 
gewerkt.

Complimenten aan de 
Dijkrakkers, waar we een 
nieuwe horecasamenwerking 
mee aan zijn gegaan. Een 
stralend team!

Ook de Fendertse Hoeve heeft 
zich weer ingezet om jullie te 
voorzien van jullie drankjes, 
bedankt!
Het was zo fijn, zo klein maar 
toch zo groot. Vele handen 
maken licht werk. 

Wij hopen jong en oud te zien 
tijdens de dodenherdenking 
op 4 mei en op 5 mei gaat het 
dak eraf in de seniorentent 
naast het Fendertshof. (65+)

Fijnaart bedankt namens het 
bestuur!

Emily Driessen, Adriaan 
Verhagen en Leo Breure

Foto: Jan Gorter
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Mijn naam is…

Chris Breure

Ik woon/werk in Fijnaart 
sinds…

2005

Men zou mij kunnen kennen 
van…

Ik werk bijna 5 jaar bij de 
Family, sinds augustus bij Ad 
van de Weijgaert en ik loop 
nu voor de tweede keer stage 
bij Haas Reklame waar ik ook 
wekelijks deze krant opmaak 
sinds september 2023. 

In het dagelijks leven…

Werk ik vooral, maar probeer 
ik buiten dat veel leuke dingen 
te doen!

Het liefst eet ik… 

Ik vind bijna alles lekker, maar 
toch wel het liefst oudhollands 

Deze film moet iedereen 
zeker zien…

The hangover

Het boek waarvan ik erg 
genoot was…

Ik lees niet super veel, maar 
de Harry Potter boeken vind ik 
het leukst

Men kan mij ’s-nachts 
wakker maken voor…

Ik sta ’s nachts alleen op om 
op vakantie te gaan, anders 
liever niet

De mooiste kleur vind ik…

Ik hou veel van aardetinten 
met name groen

Ik ben goed in…

Sinds kleins af aan ben ik 
al creatief, dus schetsen, 
tekenen, schilderen (met 
verschillende soorten verf), 
digitaal tekenen, ontwerpen, 
foto’s en video’s bewerken, 
etc. Ik hou het meest van 
schilderen in realistische 
stijl, net zoals de oude 
kunstenaars. Van moderne 
kunst moet ik persoonlijk niks 
hebben

Mijn onhebbelijkheden 
zijn…

Ik ben best onhandig en 
vergeetachtig

Ik luister graag naar…

De laatste tijd staat de 
genre reggaeton voor mij 
op nummer 1, maar ik vind 
meerdere muziekgenres wel 
leuk 

Ik droom van…

Ooit een keer de wereld 
rondreizen 

Het liefst drink ik…

Water

Mijn lijfspreuk is…

Je zal ’t er toch mee motte 
doen

Ik heb een grote hekel aan…

Paprika. Ik ben trots om te 
zeggen dat ik een fulltime 
paprika-hater ben

Mijn bijnaam is…

Chrissie, Christy, Christina, er 
zijn heel veel variaties 

Mijn favoriete vakantieland 
is…

Van de landen waar ik tot nu 
toe op vakantie geweest ben 
vond ik Kroatië het leukst

Mijn sterrenbeeld is…

Leeuw

Ik ben bang voor… 

Tequila

In mijn vrije tijd doe ik…

Ik ga een aantal keer in de 
week naar de sportschool en 
anders ga ik met vrienden wat 
leuks doen

Als ik 10 miljoen Euro zou 
winnen, dan…

Zorg ik eerst dat de 
werkzaamheden thuis z.s.m. 
afgemaakt worden, ga ik op 
vakantie en koop ik een mooie 
auto 

Mijn lievelingsspel is…

Ik speel graag Valorant en 
League of Legends als ik er tijd 
voor heb

Mijn lievelingssport…

Ik ga nu bijna een jaar naar de 
sportschool, maar laatst heb 
ik ook een keer meegedaan 
met de training van de dames 
van V.V. de Fendert wat ik ook 
leuk vond. Ik zou ooit ook 
nog wel een keer willen gaan 
tennissen 

Mijn grootste blunder…

Ik heb er iets te veel om op te 
noemen

Mijn favoriete vak op school 
was…

Art&Design, alle taalvakken en 
stiekem ook wel wiskunde en 
aardrijkskunde

Ik ben trots op…

Mijn familie en vrienden

Het mooiste dier is…

Katten

Chris Breure
In het Fijnaartinterview krijgen bekende en minder 
bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen een 
vaste vragenlijst voorgelegd. Deze keer met Chris Breure
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Het hoekje van de natuurliefhebber
Aflevering 171

De zwartkopmeeuw
(Larus melanocephalus)

Lengte 37 à 40 cm en spanwijdte 94 à 102 
cm. Op het eerste zicht lijken ze sprekend 
op de kokmeeuw maar die heeft een 
donkerbruine chocoladekleurige kop 
en de vleugeltoppen zijn zwart. De 
zwartkopmeeuw heeft een pikzwarte 
kop, rode snavel en rode poten en de 
vleugel-pennen zijn volledig wit. In 
Nederland broeden + 4000 broedparen 
zwarte meeuwen, meestal broeden ze 
tussen de kokmeeuwen. Hun voedsel 
bestaat uit: regenwormen, slakken 
en andere insecten die in en op het 
land leven. Als een boer ploegt of het 
land bewerkt, zie je soms meer-dere 
soorten meeuwen om de wormen 
op te pikken en daar zijn bijna altijd 
zwartkopmeeuwen bij.

De zwartkopmeeuw hebben we 
in Nederland pas sinds 1959 als 
broedvogel, ze doen het hier dus goed. 
Vroeger was een meeuw een meeuw 
voor mij, maar als je ze eens goed kan 
bekijken zijn het best mooie vogels en 
de soorten verschillen flink; zo hebben 
we hier bij ons de grote mantelmeeuw, 
de grootste meeuw van de hele wereld. 
Misschien nog wel de brutaalste van alle 
meeuwen, want koop je een broodje 
haring bij een viskraampje, is het best 
dat je de omgeving wat bekijkt of zo 
een kanjer van een meeuw graait zo je 
broodje uit je handen nog voor je er een 
hap in gezet hebt. Lachen ze je nog uit 
ook, echte deugnieten. 

De zwartkopmeeuw doet zoiets niet, 
blijft meer op afstand en is niemand tot 
last. In Tholen in de Schakerloopolder 
broeden meerdere paartjes 
zwartkopmeeuwen.

De foto heb ik gemaakt in de Blikken 
in Nieuwvliet, met een Canon 5 D Mark 
IV, Canonlens 600 mm, diafragma 5,6. 
ISO 250, Sluitertijd 1/2000, Witbalans 
handmatig op ‘Bewolkt’ en de foto is 
gemaakt in JPEG. 

Alois

Mijn beste vriend/vriendin 
is…

Lente Zandee

Fijnaart vind ik…

Gezellig en rustig

Wat ik mis in Fijnaart is…

Een treinstation en een 
Kruidvat zonder twijfel

Het mooiste plekje in 
Fijnaart is…

Langs de Kreek, vooral in de 
lente en zomer

Het minst mooie plekje in 
Fijnaart is…

Nu de Parallelweg met al die 
bomen die gekapt zijn

Het mooiste plekje in de 
Gemeente Moerdijk is…

9/10 mensen die meedoen 

aan dit interview zeggen 
Willemstad en daar ben ik het 
eigenlijk wel mee eens

Tot slot: wie zou ook wel een 
keer geïnterviewd mogen 
worden?

Mijn beste vriendin Lente 
Zandee 

H. Jacobus de Meerdere
Molenstraat 26 Fijnaart
T. 0168-462345
E. pkwest@immanuelparochie.eu
I. www.immanuel-parochie.eu
Coördinator: Marja van Meel, 
T. 0168-323218

Zondag 4 mei 2025
Eucharistieviering, 09:30 uur
3de zondag na Pasen. Voorganger 
M.Prasing- pastoor. Koor Jacobuskoor.
Collecte 1ste collecte de eigen kerk. 2de 
collecte is voor de Ziekentridiuum.
Misintenties Paus Franciscus. Cees en 
Lies van Merrienboer-Korst. Na de zegen 
is er weer een gezellig samen zijn met 
koffie en thee.

Donderdag 8 mei 2025
Maria ochtend, 10:00 uur
Met gebedsviering, verdieping en 
ontmoeting. Voorganger P. Mergaerts.
Na de zegen is er weer een gezellig 
samen zijn met koffie en thee.

Zondag 11 mei 2025
Eucharistieviering, 09:30 uur
4de zondag na Pasen. Voorganger 
M.Prasing. Cantor Rubin. Collecte Eigen 
kerk. Misintenties Paus Franciscus.
Frits van Geloof echtgenoot van Corrie 
Celie en Nelly Celie. Annie Pols-Reijnders 
echtgenote van Ad Pols. Na de zegen is er 
weer een gezellig samen zijn met koffie 
en thee.

Donderdag 15 mei 2025
Eucharistieviering, 10:00 uur
Voorganger M. Prasing- pastoor.
Na de zegen is er weer een gezellig 
samen zijn met koffie en thee.

De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart
De Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64 Fijnaart
E. Info@pknfijnaart.nl
I. www.pknfijnaart.nl
Scribaat: Edward & Geerte Goudriaan
E.scriba@pknfijnaart.nl
I. 06-22393939, 06-48421296

Zondag 4 mei 2025 
Kerkdienst, 10.00 uur

Zondag 18 mei 2025 
FLAME voor kinderen van de basisschool, 
10.00 uur tot 11.15 uur, ‘t Trefpunt



10

Uitslagen bridgeclub Fijnaart

Uitslagen ‘t Schietertje Fijnaart

Sportuitslagen
Uitslag 55+ bridge 24 april
1.	 Tiny Verhagen & Piet Bom 			                   62,92%
2.	 Toon Reijnders & Rinus Wagemakers 		                 60,83%
3.	 Martha & Piet Berghout 			                   60,00%
4.	 Nel Breure & Toos Meyer-Claus 		                  59,17%
5.	 Nettie Donders & Tineke Vis 			                   53,75% 

Peter Leest winnaar van zwaarbevochten 2e Winkle Picker 
wedstrijd aan de Roosendaalse Vliet	  	  	  	
		   
nr     Naam	               Vak           Gewicht         Gr. cm         Punten
1       Peter Leest		  2	 2650		  36	 50
2       Wil Nuiten		  1	 1700	  		  50
3       Koos Tak		  2	 2025	  		  49
4       Henk Otto		  1	 0	  		  25
5       Peter Tak		  2	 0	  		  25
6        Ad Broos		  1	 0	  		  25
7       Piet Leest		  2	 0	  		  25
8       Reinier Reinders	 1	 0	  		  25
9       Martin Kannekens	 2	 0	  		  25
10     Rien Nuiten	 1	 0	  		  25
11     Geert Meeuwisse	 2	 0	  		  25
12     Leen Hartvelt	 1	 0	  		  25
13      Adrie Roks		 2	 0	  		  25
14      John Jongmans	 1	 0	  		  25
15       Kees Verstraten	 2	 0	  		  25
16       Rinus Jansen	 1	 0	  		  25
17       Jan Noordijk	 1	 0	  		  25

Koningsdagwedstrijd 
is een feit!

29 mei organiseert ‘t 
Schietertje een Open In 
Memoriam Wedstrijd

Zaterdagochtend stonden 4 jeugdleden klaar om de 
competitie met elkaar aan te gaan.
 
Na de loting was het zover en kon er gevist worden. De een had 
het drukker dan de ander. Het appeltje van Roks streekwinkel en 
alle andere lekkernijen vielen ook deze keer weer in de smaak.
 
Teun Albers was met 76 cm de winnaar van de 
Koningsdagwedstrijd. Hij heeft een hengel van Topshopper 
gewonnen. Heel veel plezier ermee!
 
Volgende week is de laatste wedstrijd van het voorjaar. Tot 
nu toe zijn de weergoden ons goed gezind geweest en voor 
volgende week ziet het er ook goed uit.

‘t Schietertje Fijnaart

Op 29 mei organiseert ‘t Schietertje een Open In Memoriam 
Wedstrijd aan de Roosendaalse Vliet (westzijde).

Iedereen met een VisPas kan hier aan deelnemen, inschrijfgeld is 
10 euro.

Hengelkeuze is vrij, loting is om 07:30 uur, start wedstrijd 08:30 
tot 12:30 uur.

Prijsuitreiking na afloop aan de waterkant. Prijzen kunt u vinden 
op de website van ‘t Schietertje.
 
Voor opgave en informatie: Jan Noordijk 06-10946481.
Inschrijven kan tot 22 mei.

‘t Schietertje Fijnaart

Zoekt u klanten?

Plaats uw advertentie hier!
advertentie@fijnaartlokaal.nl

LokaalFijnaart
Weekblad voor de Fendert en omstreken
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POLLEKE EN PELLEKE ZIEN SCHILDER 
RONALD ALBERS (2)
Door Piet Hendrikx

In het huis van reus Jan en 
Marie wordt geschilderd. 
Schildersbedrijf Albers is 
gebeld om de hal mooi te 
maken. Meneer Ronald is 
al een dag geweest en toen 
hij vertrokken was, toen 
hebben de kabouters stiekem 
schuurpapier bij reus Jan in 
zijn schoenen gestopt. En 
ze hebben een verf bus van 
meneer Ronald verstopt in de 
meterkast. 

Polleke en Pelleke staan al 
te wachten, want meneer 
Ronald zou er vroeg zijn, 
maar reus Jan zit nog aan 
tafel. “Jan schiet op”, zegt 
Marie. “Meneer Ronald is 
er zo meteen en je moet je 
schoenen nog aan doen.” Reus 
Jan schiet omhoog en gaat 
snel zijn schoenen pakken 
en schiet ze aan. Dan gaat hij 
staan en roept: “Au, wat zit er 
nou toch weer te vervelen in 
mijn schoenen? Het lijkt wel 
of mijn schoenen te klein zijn, 
ik zit met mijn tenen tegen de 
voorkant en het prikt allemaal. 
Het lijkt wel of er allemaal 
stekeltjes in mijn schoenen 
zitten.” Polleke en Pelleke 
komen kijken en Polleke zegt: 
“Gaat het niet goed Jan.” Maar 
de kabouters staan te lachen 
en reus Jan ziet dat. Hij zegt: 
“Wel potjandriedubbeltjes, 
daar weten jullie meer van. Ik 
zie het aan jullie snuiten.” 
Hij gaat op een stoel zitten 
en ja hoor, er valt uit iedere 
schoen een stuk schuurpapier. 
“Stelletje varkens”, zegt reus 
Jan lachend. Dan gaat de bel 
en meneer Ronald komt even 

later binnen. Maar hij komt 
met nog een meneer. Een 
vrolijke kerel stapt binnen en 
hij geeft reus Jan een hand 
en zegt: “Hallo, ik ben Sebas 
Albers en ik kom mijn vader 
vandaag meehelpen.” 
Polleke en Pelleke komen er 
ook aan en krijgen ook een 
hand van meneer Sebas. “Dag 
meneer Sebas”, zeggen de 
twee tegelijk. 

“Dag grote kleine vrienden”, 
zegt meneer Sebas lachend. 
“Wat leuk om jullie eens te 
zien, want ik heb al heel veel 
over jullie gehoord hoor.”
Ondertussen loopt meneer 
Ronald op en neer en zegt: 
“Ik heb die bus toch hier 
weggezet?” Ze kijken allemaal 
rond. Meneer Sebas zoekt ook 
mee en hij komt bij het raam. 
“Hé kijk eens hier. Je hebt 
verf op het raam gemorst pa”, 
zegt hij tegen zijn vader. “Nee 
dat kan niet, want ik ben daar 
niet geweest met de verf”, 
zegt meneer Ronald. Reus Jan 
kijkt rond en ziet de kabouters 
voetje voor voetje achteruit 
gaan. “Ojee”, zegt hij. “Ik denk 
dat er een paar muizen bezig 
geweest zijn.”

Meneer Sebas loopt naar het  
raam en begint te lachen. “Ik 
zie een rond vlekje en het is 
een afdruk haha. Een afdruk 
van een neus, en niet zo’n hele 
grote neus.”

Ze kijken allemaal naar de 
kabouters en beginnen te 
lachen. Pelleke wijst naar de 
meterkast en ja hoor, daar 
staat de bus met verf.
Dan gaan Meneer Sebas en 
meneer Ronald aan het werk. 
Er wordt geschuurd en ook 
al geschilderd. Het schuren 
geeft hier geen stof, omdat 
er een geweldige stofzuiger 
op het schuurmachientje zit 
aangesloten.

“Meneer Sebas, waarom ben 
je ook schilder geworden zoals 
je vader en je opa?”, vraagt 

Pelleke. Terwijl meneer Sebas 
verder schildert zegt hij: “Ik 
vind schilderen echt leuk. 
Je maakt iets heel mooi en 
de mensen waar wij komen, 
vinden dat ook. Ik zit nu op 
de schildersopleiding en de 
materialen die wij daar leren, 
die weet ik allemaal al van 
thuis. Ik ben altijd al met opa 
en mijn vader meegegaan als 
vakantiewerk. Nu ben ik echt 
in ons bedrijf als schilder. Opa 
doet veel in het papierwerk en 
mijn vader en ik krijgen allerlei 
schilderklussen op bedrijven of 
bij mensen thuis.” 

Meneer Ronald zegt: “Ja ik ben 
met mijn vader meegegaan om 
het schilderen goed te leren en 
Sebas gaat weer met mij mee.
Polleke en Pelleke vinden het 
fantastisch om bij de heren 
Albers te zijn, maar ze mogen 
niet in de weg lopen. “Nou zeg, 
ik moet wel hoog op de ladder 
hier”, zegt meneer Sebas. 
“Ja meneer Sebas, dat komt 
door de grote jongen hier in 
huis hè”, zegt Pelleke.

Meneer Ronald zegt: “zeg 
Polleke en Pelleke hebben 
jullie zelf niet iets wat 
geschilderd kan worden. Dan 
komt Marie kijken en ze zegt: 
“Goed idee, ik weet wat, jullie 
kunnen ook mee schilderen, 

maar dan jullie tafel en 
stoelen. Zo gezegd zo gedaan. 
Er komt een extra lap op de 
grond voor de spetjes en het 
tafeltje en de twee stoelen 
van de kabouters staan klaar. 
Meneer Ronald en meneer 
Sebas vinden dit ook iets 
extra’s. Slimme meneer Sebas 
haalt twee dunne kwastjes 
uit de bus buiten en knipt het 
steeltje af. In een klein bakje 
wordt wat verf gedaan.
“O nu kunnen we echt verven”, 
zegt Polleke. 

“Ho ho”, zegt meneer Sebas. 
“Schilderen hè! Het heet 
schilderen wat we nu allemaal 
doen!”

Dan is het stil. Iedereen is 
aan het werk en Marie staat 
lachend stilletjes te kijken. 
Na een tijdje is het plafond 
klaar. Is het raam gekit en 
geschilderd èn is een tafeltje 
met twee stoelen keurig 
geschilderd. Allemaal blij!
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SLIM 
SHOPPEN?
GA VOOR geel & rood

Elke dag 
Lage 

Prijzen

GEEL

TIJDELIJKE, 
scherpe 

aanbiedingen

rood

NU IN DE AANBIEDING • NU IN DE AANBIEDING • NU IN DE AANBIEDING 

WEEKAANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VANAF 
WO 30 APRIL 2025 T/M DI 6 MEI 2025. 

*Bij aanschaf van 1 product ontvang je 1 extra product gratis. Alle combinaties mogelijk. Let op: per combinatie 
kan de totaalprijs verschillen. 

1.-991 1.-291 392-
Alle Honig maaltijdmixen

Oatly
Alle pakken 1 liter

Alle Wagner Alle Pickwick 1-kops thee
Verpakking met 20 stuks

Alle Unox Cup-a-Soup, 
Good Noodles cups, Good 
Pasta of Good Potatoes

1.-591 192-

 

DRIESEN, Fijnaart, Kadedijk 120

Gun uw schoenen
een 2e ronde.

Weggooien is zonde!

choenmakerij
Zadelmakerij

Drogedijk 7a, Oude Molen
Tel. 06-53454336

www.pauldewitleerbewerker.nl

geopend: van 12.00 - 18.00 uur
woensdag en zondag gesloten

zaterdag alleen op afspraak


